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‘Wij zijn’

Lauraen

Wij zijn Laura en Beatrix,

en dit is ons tweede jaar op Baljée! Het is
op Baljée heel leuk want je leert van alles.
Wij hebben alles wat samen kon deden we
samen. Zo ook foto's maken. We kregen
een workshop over wat nhou de goede
richting was en vanaf welke hoek. Wij doken
samen zo in het avontuur van de fotografie.
De foto's zijn goed gelukt. Ik zelf gebruik
deze tips nog vaak bij foto's maken. Dus bij
sommige workshops op Baljée heb je je hele

leven nog iets aan!:)

Dag allemaal, ik ben Sanne en sinds februari
vrijwilliger. Met name bij groep 1, maar

ook groep 2 heeft me wel eens gezien. De
doelstelling van de Weekendschool was
wat mij in eerste instantie aansprak om eens
kennis te maken toen ik op zoek ging naar

vrijwilligerswerk.

Nu na een paar maanden ben ik blij dat

ik onderdeel van het team mag zijn. Het
enthousiasme en plezier van zowel de kinderen
als de begeleiders zijn erg tof. Het geeft energie
om betrokken te zijn bij ‘horizon verbreding’
gecombineerd met ‘iets leuks'. Meestal is een
speeltuin, springkussen of een spel al genoeg
om kinderen met elkaar een leuke dag te geven.
Een mooie basis als dat verweven wordt met
een leer-aspect waardoor de kinderen soms
zelfs ongemerkt hele nieuwe dingen meekrijgen.
Over zichzelf, de samenleving, cultuur, natuur,
of wetenschap. Een ideale combinatie om ze op
een laagdrempelige manier bewust te maken van
mogelijkheden voor de toekomst. Bijkomend
voordeel is dat op deze manier onderwerpen
waar je in eerste instantie niet zoveel zin in had,
toch aan het einde van de middag een leuke
ervaring hebben opgeleverd. Leuke verrassing
toch? De verrassing zit ook regelmatig in het

afwisselende programma, de interactie met de

docenten, of de manier waarop de kinderen dingen

ervaren. Ik kan er wel van genieten dat tijdens het
wetenschapsfestival de drumband of BN-er de
meeste aandacht trok, dat de kinderburgemeester
veel indruk heeft gemaakt, en dat kijken bij de
leeuwenjacht een gezamenlijk en eenstemmig

‘wow' teweeg bracht.

Ik ga het nog missen straks tijdens de

zomerperiode! ;)

Groetjes, Sanne






Jippie jippiel! Zondagmiddag maken we er weer een leuke dag
van met de kids. Dit is het eerste dat in mij opkomt als je mij
vraagt hoe ik Weekendschool Baljee ervaar. Ik ben er misschien
nog maar een paar weken en we hebben elkaar nog maar een
paar keer gezien en gesproken, maar het voelt goed. Je ergens
goed bij voelen is belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend.
Soms begin je ergens aan, probeer je nieuwe dingen, ontmoet je

nieuwe mensen en dan is het maar de vraag hoe dit verloopt.

Gelukkig kan ik zeggen dat ik tot op heden nog steeds met veel plezier aan het werk ben op
de zondagmiddag. Het is precies hoe ik het mijzelf heb voorgesteld. Ik kan gewoon mijzelf
zijn (altijd een tikkeltje gek) en probeer dit ook mee te geven aan de kinderen. Wees gewoon

jezelf, dan doe je al gek genoeg!

We hebben in onze groep best veel kinderen en vanzelfsprekend heb je dan ook te maken
met verschillende persoonlijkheden. De één is veel meer aanwezig op de voorgrond en de
ander juist op de achtergrond. Je moet elkaar leren kennen en aanvoelen hoe je met elkaar
om moet gaan. Hier is geen gouden regel voor en geldt net zo goed voor ons

als volwassenen. Mijn ervaring en overtuigingen zijn: Wat je aandacht geeft, groeit!

En vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.

De zondagmiddag staat in het teken van de kinderen en ik ben er om ze door de dag heen
te begeleiden. Het doel van deze dag is dat ze plezier hebben, nieuwe dingen ontdekken

en natuurlijk wat kunnen leren. Kinderen in de leeftijd van groep 7 en 8 staan in een cruciaal
moment van het leven om te ontdekken wie ze zijn. Ze zullen vragen gaan stellen zoals: Wat
wil ik? Wat kan ik? Wie ben ik? Bij wie hoor ik? Hoor ik er wel bij? Vooral dit laatste kan erg

bepalend zijn bij het vormen van je eigen identiteit.

Om jezelf beter te leren kennen en je goed te ontwikkelen is het belangrijk dat je een veilige
omgeving hebt met mensen die je kunt vertrouwen. Dat je bij iemand terecht kunt wanneer
je graag iets wilt delen. Dat je een vraag kunt stellen waarbij je weet dat er echt naar je wordt
geluisterd. Je hebt mensen nodig die in je geloven en het beste bij je naar boven kunnen

halen.

Mensen die mij kennen weten dat je altijd bij mij terecht kunt. Als ik kan helpen dan doe ik
graag wat voor een ander. Hoe mooi is het dat je een ander een glimlach kunt bezorgen? Hier

kan ik enorm van genieten! Dit is voor mij al een cadeau om zelf met een glimlach de dag

door te gaan en de volgende dag weer mee op te staan.

Voor nu wil ik jullie bedanken en zie er naar uit om samen mooie dingen te beleven.

Groetjes, Wesley




- naar de rechtszaal

Hallo, ik ben Stijn. Ik was met de Weekendschool in de rechtszaal. Ik mocht
rechter zijn in een rollenspel. 1 iemand had illegaal vuurwerk afgestoken, er was
1 iemand die hem probeerde te stoppen en eentje deed helemaal niets. Er waren
nog 2 andere rechters en er was maar 1 persoon die zonder straf weg ging. Want ze
vonden dat de persoon die niets deed, ook straf moest krijgen voor er gewoon naast
staan. Degene die het vuurwerk had afgestoken kreeg 2x zo veel straf als de persoon

die er gewoon naast had gestaan en de persoon die hem probeerde te stoppen

kreeg helemaal geen straf.

Ik vond die dag in de rechtszaal heel leuk omdat dit een van de leuke dingen is die de
weekendschool doet. Vooral dat ik de rechter mocht zijn. Maar de Weekendschool heeft

nog veel meer leuke dingen die je kan doen

Hallo, mijn naam is Beatrix, ik zit bij
Weekendschool Leeuwarden en ik ga

wat vertellen over de middag dat wij naar
stichting Leeuw zijn geweest. Dat is een
dierentuin maar dan vooral met leeuwen.
We kregen eerst een rondleiding en uitleg
over wat voor dieren ze daar hebben

en hoe de leeuwen hier terecht komen.
Bijvoorbeeld er is een leeuw ergens in
Afrika, stichting leeuw brengt die naar dan
naar Nederland en verzorgt die goed, ze
geven goed eten en dan gaan ze weer
terug naar Afrika. 1 van de leeuwen had
een zus en een broer en ze vertelde dat die
elkaar dan plagen en uit dagen. We kregen
ook een tentoonstelling, waarbij het vlees
rondzweeft en de leeuw moet het vlees
proberen te pakken met obstakels. Hierna

mochten we vrij rondlopen. |k vond het

een hele leuke dierentuin/stichting leeuw.

Ze verzorgen de dieren heel goed. Ze
hebben grote kooien en veel ruimte, dat is
heel goed van ze. We mochten de lama's
ook eten geven. Ik vond het echt super

leuk!

We zijn naar een leeuwenopvang geweest waar allemaal
leeuwen waren van allemaal verschillende landen. Er
waren bijvoorbeeld leeuwen die in het circus waren en

niet meer nodig waren. Of die mishandeld werden. De
leeuwen die dan zijn opgevangen worden goed verzorgd.
Er is bijvoorbeeld een jaag simulator, dat houdt in dat

ze hun jaag instinct kunnen behouden. lemand die de
leeuwen verzorgt kan de jaag simulator besturen. Er wordt
dan een stuk vlees aan gehangen en dan kunnen ze er
achteraanrennen. De dieren worden niet gedwongen om
het te doen, ze mogen zelf kiezen wat ze dan gaan doen.
Ook kunnen ze binnen of buiten zijn. Als de leeuwen goed
zijn en gezond dan gaan ze naar het buitenland waar ze vrij
kunnen leven. Het is wel een groot hok maar ze kunnen
gewoon kiezen wat ze doen. Ook wordt er niemand betaalt
want ze doen alles vrijwillig de medewerkers. Zo houden
ze genoeg geld om de leeuwen goed te verzorgen. |k vond
het superleuk om hier geweest te zijn. Ook om te zien hoe

de leeuwen dan jagen vind ik wel speciaal.

En alle andere dieren waren ook erg leuk. Vooral omdat
sommige helemaal niet bang waren. Zoals de vogel op mijn

hoofd en de alpaca die je kon aaien!

Groetjes, Jason




Het Nationaal

Wetenschapsfestival

Op het Wetenschapsfestival was veel te doen. Dus je kon je niet vervelen! Er
waren dingen zoals schrijven en/of tekenen bij vragen, ijsjes eten zoals ze in Italié
doen, dansen en zelfs een escape-room! Ik kan nog heel veel dingen opnoemen

maar er zijn zoveel! Ik was ook bij de opening in de kerk waar veel vragen met

antwoorden waren. Als je het mij vraagt, wil ik er nog wel een keer heen!

Groetjes, Zara (de Froggies)

We bestaan
bijna 10jaar!

Mensen kijken nog té vaak vragend naar mij wanneer ik over de
Weekendschool spreek. Bij het nader uitleggen wordt iedereen
erg enthousiast. 'Wat een leuk initiatief en wat jammer dat ik dat

in mijn jeugd niet heb gehad'. Keuzes maken qua opleiding is

niet makkelijk op een jonge leeftijd en soms kom je pas na een
aantal omwegen er achter wat echt bij je past. Ook helemaal niet Nieuwe
erg, als je het maar onderzoekt en daarmee doorzet! Want met Partners
stappen kom je er vanzelf en soms is een steuntje in de rug dan
wel handig! Zo is de Weekendschool Baljée opgericht en al bijna D E HAAN
10 jaar actief! Kinderen leren van professionals en andersom! En ADVOCATEN EN NOTARISSEN
we hopen ze daarmee te helpen in waar ze blij van worden en in
verder mee willen! Volgend jaar vieren we ons 10 jarig jubileum I
met z'n allen en hopen we nog zeker véle jaren door te gaan! | Po L
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KWANT CONTROLS

sneek-holland

Heel veel leesplezier en een hele fijne zomer gewenst!

Linda Galema

Gastdocenten & gastbedrijven februari - juli 2022
Gemeente Leeuwarden e Streetjump ¢ BV Sport Het Kalverdijkje « Brandweer Leeuwarden
e Evert Hettema; BOGA e Stichting Leeuw ¢ Podiumschool « The Factory ¢ Pathé e Politie Leeuwarden
 Paul Dolk Fotografie « Spellekijn ¢« BV Sport de Blauwe Golf « Marieke Balk fotografie ¢ Frylan « Hans

Anker; Gerechtshof Leeuwarden e Sophias ¢ Leeuwarder Courant « Noorderburg ¢ Copini Buitensport.
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